
Getuigenis van droom,nachtmerrie,realiteit  

Wat begon als een leuk tijdverdrijf.  Een reisje weg uit de realiteit, ver van de dagelijkse 

beslommeringen, zorgen, spanningen en stress.  Een spelletje waar verrassingen, speluitbreidingen 

het spannend en animerend maakten mondde maanden later uit in een nachtmerrie. 

Duizenden euro's ben ik kwijtgeraakt met die o zo "fantastische" slotgames bij verscheidene online 

casino's. Verblind en meegezogen door onrealistische bonussen (30X je bonussaldo doorspelen 

vooraleer je een bedrag kan laten uitbetalen, rarara wat er nog overbleef om uit te betalen: 00000 

euro), Vipbehandelingen, misleidende reclamestunts en vooral mijn eigen goedgelovigheid! 

 In het begin ben je voorzichtig met spelen maar eens je verkocht bent, begint het echte verlies pas 

Het slorpt al je tijd en geld op en het verraderlijke aan t online spelen is dat je maar 1 muisklik 

verwijdert bent van honderden nieuwe euro's die van je rekening naar je speelrekening versluist 

worden en je zo weer verder kan spelen. Misschien wel voor die o zo grote jackpot te winnen. En 

zeker als je al wat geld verloren hebt is de drang naar het terugwinnen van je verloren geld des te 

groter alsook de inzetten en de speeltijden. 

  

Alé eens kijken wat die slotgame geeft, eens proberen, hmm niks, nog eens proberen, niks, ja nu gaat 

t lukken, weer niks, o bijna, nog eens ,niks ,ma nou zou het toch gaan moeten gebeuren, NIKS! jaaaa, 

nu niet ,morgen niet, nooit niet!! 

 De o zo verleidelijke jackpot winnen is een illusie, een puur waanidee! En dit heb ik ook pijnlijk 

mogen ervaren. De problemen die ik met het online spelen me op mijn nek heb gehaald hou ik 

stilletjes, mensen zijn zo bevooroordeeld. Personen met een tattoo zijn krapuleus, personen met n 

piercing deugen niet, personen die gokken zijn ongeschoolde losers en hebben het zelf gezocht...enz 

 Wel ik ben geschoold ,heb een goede job, ben niet dom (ja goedgelovig wel) dus ik pas niet in dat 

vooroordeelhokje dat mensen hanteren. Ik denk altijd: 'oordeel niet want het kan je ooit zelf 

overkomen,het kan iedereen overkomen: jong of oud, uit welke levensklasse dan ook en dan heb ik t 

niet enkel over gokproblemen 

Nou eerlijk, welk mens zou nou niet eens graag de lotto winnen? Of een grote jackpot? heee? Wel 

wie???? 

In ieder geval ben ik nu enkele maanden in behandeling bij het CAD voor mijn speelverslaving en heb 

ik nog wel eens moeilijke momenten. Gelijk een roker die gestopt is met roken komt de verleiding 

nog wel eens de kop op steken ook al weet ie dat t slecht is. In t begin na t stoppen en op sommige 

momenten meer. 

IK denk sowieso dat ex‐verslavingen je levenslang met momenten kwellen om te proberen je te doen 

hervallen in je oude gewoontes. Het vergt doorzetting, veel doorzetting. Waar ik ook van overtuigd 

ben is het feit da je een verslaving best niet alleen aanpakt en je best hulp vraagt aan iemand die je 

vertrouwt. Ik weet: dit klinkt gemakkelijk maar dat is het zeker niet want ik heb er ook voor gestaan. 

  



Ja ik heb een goeie les geleerd, ben woedend geweest en heb getreurd om het geld dat ik 

kwijtgespeeld ben (had er zoveel andere dingen mee kunnen doen of mee kopen) maar tijd is 

onomkeerbaar net zoals de dood, dus koos ik de richting vooruit zonder gokspelen. 

 

IK besef ook dat het nog erger had kunnen geweest zijn, nog meer geld kwijt, nog meer stress, 

schulden enz 

Ik heb het heft in eigen handen genomen om mijn leven niet meer te laten leiden door de slotgames, 

om te stoppen en hulp te zoeken en k ben er best wel fier op! Waar een wil is, is een weg, een lange 

weg weliswaar, dat weet k 

IK wens dan ook andere verstokte spelers die jammerlijk genoeg veel of weinig geld verloren hebben 

aan casino's hetzelfde toe! 

 En vergeet niet: elke bouw begint met een eerste steen 

 

De persoon die dit schreef kan via Ronny Willemen van CAD Limburg gecontacteerd worden voor 

verdere getuigenis.  Voorwaarde is dat getuigenis volledig anoniem gebeurt: geen camera, geen 

naam, geen foto, .. .  Dit kan eventueel op do 21.3 en vrijdag 22.3 telkens vóór 13u30. 

ronny.willemen @cadlimburg.be 

011.274298 


